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·  Met de rug naar Passi loop je links het plein af.  
   Daar zie je paal 97 met routenummers. Je gaat  
   richting nr. 65. 

·  Je loopt rechtdoor tot voorbij de rotonde en achter  
   het oude politiebureau ga je naar rechts achter  
   de Smaelbrug. 

·  Je loopt rechtdoor tot aan het bruggetje en gaat hier  
   langs de beek. 

·  Bij gele pijl nr. 65 steek je de weg over en ga je verder  
   langs de beek. 

·  Bij de volgende harde weg ga je naar links en volg je  
   de gele pijl. · 
 
   Je komt bij een paal (deze is moeilijk te zien en staat  
   achter een verkeersbord). Je gaat hier onder de brug  
   door en bij het volgende zandpad naar rechts.  

·  Ga richting gele pijl nr. 64 en daarna naar nr. 55. 

·  Steek de weg over en bij paal 55 ga je links  
   richting paal 56. Je blijft de gele pijl volgen. 

·  Bij paal 56 ga je richting nr. 57. 

·  Bij paal 57 ga je richting nr. 70. 
 
·  Bij paal 70 loop je rechtdoor over de Lochtstraat,  
   een stukje verder wordt dit de Blaktweg. Hier zie je aan  
   de linkerkant het openluchtmuseum ‘de Locht’ liggen. 

·  Ga de eerste harde weg naar links (Langevenseweg).  
   Bij nr. 9 is een rustpunt namens Passi: Meldersheide.

     Meldersheide
   Bij Passi wordt heerlijk ijs op ambachtelijke wijze in  
   vele smaken bereid, wat resulteerde in meerdere  
   prijzen die Passi binnen sleepte, waaronder de ‘Gouden  
   IJsspatel’ voor hun malaga- en chocolade-ijs.

   De verkoopautomaat op de Langevenseweg is gevuld  
   met heerlijk ambachtelijk bereid ijs!

·  Je loopt van hieruit naar links richting  
   de spoorwegovergang.  

·  Je gaat daar rechts over het fietspad. Hier kom je langs  
   het Vredeskapel. 

    Mathijs Claassens bouwde deze kapel direct na  
    de Duitse inval in mei 1940. Hij wilde hiermee de  
    bescherming van de hemelse koningin van de vrede  
    afroepen. Rond 15 augustus wordt hier traditiegetrouw  
    een hoogmis opgedragen.  
 
 
·  Bij het blauwe kunstwerk van de gemeente Horst aan  
   de Maas uit 2001 ga je rechts richting gele pijl nr. 25. 

·  Bij het zandpad dat schuin het bos inloopt ga je naar  
   links tot aan een splitsing en daar ga je links en volg je  
   weer de gele pijl richting nr. 25. 

·  Bij paal 25 (nadat je de voorrangsweg bent  
   overgestoken) ga je rechts het bospad in naar  
   gele pijl nr. 26. 

·  Negeer alle zijpaden totdat je weer op het brede  
   zandpad uitkomt en ga hier weer rechts.
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·  Bij paal 26 ga je rechts, richting gele pijl nr. 44. 
 
·  Bij paal 44 ga je richting gele pijl nr. 45. 

·  Bij paal 45 ga je richting gele pijl nr. 46. 

·  Je komt hier langs geitenboerderij ‘de Roozehoeve’,  
   waar je naar de geiten kunt kijken in een skybox  
   en waar je geitenkaas kunt kopen. 

·  Bij paal 46 ga je links af richting gele pijl nr. 47. 

·  Hier loop je over het fietspad de brug op en  
   ga je naar links, de brug over.  

·  Beneden ga je links over het fietspad en 400 meter  
   verder ligt aan de rechterkant rustpunt Lekker(K)eten.

 
 

Lekker(K)eten 
    Werken met verse groente van de lokale tuinder en  
    vooral werken met producten die de streek te bieden  
    heeft. Dát is waar Lekker(K)eten voor staat. 
    De verkoopautomaat is dagelijks gevuld met  
    verse soepen, maaltijden en wraps. Bereid met  
    heerlijke verse producten uit de omgeving.
 
 
·  Van hieruit ga je een stukje terug over het fietspad  
   tot aan de beek. Hier steek je weer de voorrangsweg  
   over en ga je links van de beek verder, de gele pijl  
   volgen. 

·  Je gaat door de poort met gele pijl nr. 48.  

·  Ga door de volgende poort richting gele pijl nr. 49  
   (dat is na de poort gelijk rechts). 

·  Je steekt de Dijkerheideweg over en loopt over een  
   breed zandpad tot aan de kruising met de harde weg,  
   paal nr. 54. 

·  Hier ga je links, richting gele pijl nr. 99. 

·  Bij paal 99 ga je het bruggetje over en rechtdoor  
   richting nr. 93. 

·  Blijf de gele pijl volgen. 
·  Je komt langs het St. Anna kapelletje. 

·  Hier ga je op de harde weg naar rechts en loop je  
   rechtdoor, waar de weg naar links buigt.  

·  Je loopt langs een meertje en daar staan allemaal  
   bordjes met spreekwoorden.  
 
    Deze zijn gemaakt in het kader van het 800 jaar  
    bestaan van Horst aan de Maas in 2019.  
    ‘Sprekende tuinen’: eeuwenlang verbonden door taal.  
    Er staan verspreid door Horst aan de Maas  
    honderden spreekwoorden en gezegden.  
    Verrassend en vermakelijk om te ontdekken waar  
    dagelijks gebruikte uitdrukkingen hun oorsprong  
    hadden.

·  Bij paal 93 ga je het centrum in richting gele pijl nr. 97. 
 
·  Je komt hier langs de Mèrthal, wat nu een  
   evenementenhal is.

     Dit gebouw is in 1937 gebouwd als veemarkt. In de  
     oorlog, nadat de kerk gebombardeerd was, is hier  
     een noodkerk geweest. Daarna heeft machinefabriek  
     van de Munckhof hier tijdelijk gezeten. Daarna is het  
     een evenementenhal geworden. Ook heeft  
     volleybalclub Hovoc hier vele wedstrijden gespeeld.  
     In 2003 is het helemaal gerenoveerd.

    Aan de rechterkant zie je het oude ziekenhuis van  
    Horst, wat in 1901 is geopend als ‘liefdesgesticht’.  
    De kapel werd in 1937 aangebouwd.  Het is nu  
    ’t Gasthoês, welke onlangs helemaal is gerenoveerd.  
    Het wordt gebruikt als multifunctioneel centrum en er  
    is een nieuw plein gerealiseerd, waar men gezellig kan  
    zitten en recreëren.

·  Je loopt nu de winkelstraat in en komt langs  
   de Sint Lambertuskerk met aan de rechterkant  
   het Sint Lambertusplein. Ga hier gerust langs bij Grøn  
   voor een lekkere lunch of kop koffie! 

·  Je loopt verder de straat door en komt weer bij het  
   startpunt Passi. Hier kun je je wandeling afsluiten met  
   heerlijk ijs, een kop koffie, chocolade en meer lekkers! 
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